
“...als je een mens ontmoet die beweert een soefi 
te zijn maar handelt in strijd met de menselijke 
ethische code, vraag dan niet: ‘Wat voor soort soefi 
is dit?’ Het is beter te vragen: ‘Wat voor soort mens 
zou hij zijn geweest als hij geen soefi was?’”

“Het kapitaal van het Pad is in waarheid niets anders 
dan oprechtheid. Oprechtheid is gedefinieerd als: 
‘jezelf tonen zoals je werkelijk bent’ en ‘innerlijk 
zijn wat je uiterlijk toont te zijn.’”

“De basis van het soefisme is het rekening houden 
met de harten en gevoelens van anderen. Als je de 
wil niet hebt om iemands hart te verblijden, wees 
dan op zijn minst bedacht dat je iemands hart niet 
kwetst, want op ons pad bestaat er geen andere 
zonde dan deze.”

Op het soefi-pad vormen zelfbewustzijn en 
zelfgenoegzaamheid ‘ongeloof’, want iemand 

die zulke dingen ervaart aanbidt zowel zichzelf als 
God; hij is een dualist, geen soefi. De soefi houdt 
vast aan eenheid en niets anders. Wie zich bewust is 
van God, kan zich niet bewust zijn van het zelf.”

“Het soefisme is een pad naar de Waarheid waar er 
geen andere proviand is dan Liefde. De methode is 
in slechts één richting te kijken, en het doel is God.”

“Ware geliefden geven de verlangens van de Gelief-
de de voorkeur boven hun eigen verlangens, en zijn 
tevreden met alles wat de Geliefde wenst — hetzij 
genezing of pijn, vereniging of scheiding.”
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